
 

 

 

 

ZAANDAM – Begin maart 2023 is er 

op de BSA een aantal weken lang 

gewerkt aan één thema: ‘de 

zijderoute’. Een typisch BSA 

onderwerp! De zijderoute heeft 

namelijk verschillende 

interessante elementen zoals de 

geografie: waar bevindt de route 

zich? De historie: wat is er allemaal 

gebeurd op de zijderoute? De 

toekomst: welke nieuwe zijderoute 

is er? Maar ook bekende reizigers, 

bekende stoffen en bekende 

uitvindingen zijn terug te vinden op 

deze belangrijke handelsroute. Een 

uitermate geschikt onderwerp om 

ons volledig in onder te dompelen. 

Het thema startte met deze 

boeiende tekst over dit onderwerp: 

 

De zijderoute: wegen uit een ver 
verleden, of niet? 
Heb je wel eens gehoord van de 
zijderoute? Wat denk je dat het zou 
kunnen zijn? Weet je misschien al wat 
zijde is? In deze tekst lees je wat de 
zijderoute is. En is dit iets uit een ver 
verleden of ook iets van deze tijd? De 
komende weken ga je over deze 
zijderoute(s)  van alles leren. 
 
Oost en West verbonden 
Eeuwenlang vormde de zijderoute de 
enige verbinding tussen Europa en het 
Verre Oosten. Er wordt vaak over dé 
zijderoute gesproken, maar eigenlijk 
zijn het meerdere zijderoutes: het was 
een netwerk van wegen die het oosten 
(China) met het westen (Europa) 
verbonden. Al voor de jaartelling 
kwamen hierdoor allerlei mensen met  

 
 
 
 
 
 
elkaar in contact. Door over deze 
wegen te reizen leerden mensen en  
volkeren elkaar kennen, leerden ze 
over godsdiensten en gewoontes en 
dreven ze handel met elkaar. 
 
Gek op zijde 
China vervaardigde een product dat 
de rest van de wereld niet kende: 
zijde. Al eeuwen geleden hadden de 
Chinezen ontdekt hoe je uit de cocon 
van een bepaald soort rups een lange 
draad kon spinnen om die dan tot 
zijde te weven. Van deze stof maakte 
men in het oude China prachtige 
kleding. Dit geheim werd goed 
bewaard: zijde was erg kostbaar. 
Kooplieden in kamelenkaravanen 
brachten het vanuit China via India en 
het Midden-Oosten naar de 
Middellandse Zee. Vanuit Alexandrië 
in Egypte werd het naar Rome 
verscheept. De Romeinen waren gek 
op zijde en betaalden er veel geld 
voor. 
 
Op expeditie 
Vanaf het jaar 129 na Chr. werden de 
wegen van oost naar west veel vaker 
bereisd. Dit kwam doordat een 
Chinese keizer een generaal op 
expeditie stuurde. Na dertien jaar 
kwam deze generaal terug met slechts  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
een handvol expeditieleden. Ze waren 
heel Centraal Azië doorgereisd en tot  
de Kaspische Zee gekomen. Velen  
waren onderweg omgekomen. Maar 
de overgebleven expeditieleden 
vertelden toch verhalen over 
prachtige paarden, rijke steden en een 
verre beschaving in het westen: Rome. 
Toen men in China doorkreeg hoeveel 
geld er te verdienen was met deze 
handel, gingen steeds meer mensen 
op pad. 
 
Van kamelenrug op kamelenrug 
Zijde was overigens niet de 
belangrijkste handelswaar. Zo 
kwamen er uit China ook bont, 
bronzen voorwerpen, specerijen en 
allerlei planten en vruchten. Vanuit 
het westen kwamen producten als 
wijn, de komkommer maar ook goud, 
ivoor, edelstenen, glas en kostbare 
textielsoorten. De producten werden 
niet door één handelaar van het 
beginpunt naar het eindpunt 
gebracht: ze gingen van handelaar 
naar handelaar en van kamelenrug  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
naar kamelenrug. Naast deze 
handelaars bereisden ook pelgrims, 
monniken, krijgers en avonturiers 
deze routes. De oases lagen ver uit 
elkaar en men moest voedsel en water 
voor dier en mens zelf vervoeren. 
Roversbendes lagen altijd op de loer. 
Slechts enkelen bereisden de gehele 
zijderoute. Men was dan jaren 
onderweg. 
 
Een megaproject   
De huidige leider van China, Xi Jinping, 
is de laatste jaren bezig met een 
nieuwe zijderoute. De oude 
zijderoutes worden weer tot leven 
gewekt: door middel van spoorwegen,  
betere wegen en uitbreiding van 
havens en transport over zee moet het 
makkelijker worden om handel te 
drijven van oost naar west. Het is een 
megaproject waarbij op dit moment al 
70 landen betrokken zijn. 
 
Het begrip zijderoute is dus zeker niet 
alleen iets uit een ver verleden! 
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Populaire religies 
van de zijderoute 
 
Van onze verslaggevers:  

Alptekin, Gheorghe en Baha.  

Wij zijn de onderzoekers Alptekin, 
Gheorghe en Baha. Wij geven wat 
achtergrondinformatie over de 
Islam, het Christendom en het 
Boeddhisme.  
 
Toen de mensen gingen reizen over de 
zijderoute, kwamen mensen van 
verschillende geloven elkaar tegen. 
 
De Islam  
De moslims geloven dat Allah de enige 
god is en dat de profeet Mohammed 
de boodschappen van Allah doorgeeft 
aan de mensen. Er leven miljarden 
mensen in de wereld. Veel mensen 
wonen in Midden-Oosten, Afrika en 
Azië. 
 
Het Christendom 
Christenen geloven dat Jezus de zoon 
van God is. Jezus stierf aan het kruis. 
Daardoor is het kruis belangrijk. De 
moeder van Jezus heette Maria. 
Volgens Christenen is Jezus ruim 
2.000 jaar geleden geboren in 
Bethlehem, een Palestijnse stad op de 
Westelijke Jordaanoever. Totdat hij 
op zijn 33ste stierf aan het kruis 
 
Boeddhisme 
Het Boeddhisme is een 
levensbeschouwelijke stroming. Een 
derde deel van de mensen denkt dat 
Boeddhisme geen religie is. Mensen 
noemen het een traditie. Het leven van 
een Boeddhist is vol met lijden. 
Boeddhisten geloven in vier edele 
waarheden. Boeddhisten zijn nooit 
tevreden. Het einde van het lijden 
wordt verlichting genoemd. 
 
Welke religie vind jij het meest 
interessant? Als je nog meer wilt 
weten kan je erover lezen op het 
internet. Dank u wel voor het lezen. 

Van onze verslaggevers: Timothy 
en Muctarr.  
 
Wij hebben onderzoek gedaan naar 
de nieuwe zijderoute. Waarom wij 
dit artikel hebben gekozen? Omdat 
we het een interessant onderwerp 
vonden.  
 
Wat vinden andere landen van de 
nieuwe zijderoute? 
China is met dit project begonnen. 
Wat andere landen ervan vinden? 
Andere landen vinden dit een goede 
investering.  
 
 

Van onze verslaggevers: Samo en 
Yahya.  
 
Er bestaan veel geloven in de 
wereld. We hebben er drie 
uitgekozen voor jullie. Islam, 
Christendom en Jodendom. Deze 
religies hebben te maken met de 
zijderoute want de zijderoute gaat 
door verschillende landen heen en 
daardoor kwamen mensen van 
verschillende religies elkaar tegen.  
 
Islam  
De islamieten geloven in een god: 
Allah. De islamieten hebben een heilig 
boek dat Koran heet. Dat bestaat uit 
114 hoofdstukken. Deze religie 
hebben ze in de 17eeuw bedacht. Het 
is het jongste geloof van de wereld. In 
de negende maand van de islamitische  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van onze verslaggevers: Elias en 

Yousri 

We interviewen gelovigen van 

verschillende culturen: Achmed, 

Buda en Thomas. We gaan het 

hebben over de religies van de 

zijderoute. 

De eerste vraag gaat naar Achmed, 
hoezo ben jij een moslim? 
Ik ben eigenlijk een moslim geworden 

omdat mijn vader een moslim was 

maar ikzelf wou ook een moslim 

worden nadat ik de Koran heb gelezen 

en ik ben het er ook mee eens wat er  

Wat is de nieuwe zijderoute? 
De nieuwe zijderoute bestaat vooral 
uit: snelwegen, spoorlijnen en 
pijpleidingen. De nieuwe zijderoute is 
het grootste wegproject ooit. 
 
Hoeveel geld kost dit China? 
De nieuwe zijderoute kost China 1 
biljoen dollar. Daarmee worden 
hogesnelheidslijnen en havens 
gebouwd en soms worden die zelfs 
cadeau gedaan aan landen in 
ontwikkeling. 
 
Bedreiging of kans? 
Voor veel andere landen is het een 
grote kans.  

Jaartelling moeten moslims vasten, 
dan mogen ze een maand niet eten. Ze 
doen dit voor mensen die arm zijn en 
geen eten en drinken hebben. De 
maand waarin ze vasten heet 
Ramadan.  
 
Christendom 
De christenen geloven dat Jezus de 
zoon van god is en ze geloven in het 
verhaal van Jezus. Het kruis is het 
symbool van de christenen. Het 
christendom bestond tweeduizend 
jaar geleden al, toen was Jezus 
geboren. Jezus was vast aan een kruis 
en ging opstaan terwijl hij dood was 
daarom is het kruis het symbool. En 
misschien vraag je je af waarom de 
christenen Pasen vieren. En waarom 
ze het op 10 april vieren. Omdat Jezus 
op 10 april gedoopt werd. En Kerst  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in de Koran staat. En de tweede vraag 

gaat naar Buda: wat is jullie grootste 

regel in het   Boeddhisme? 

Er zijn zes grote regels maar de 

belangrijkste is dat je niet mag doden, 

maar sommige geleerden zegen dat 

seksueel wangedrag het ergste ding is 

dat je kan doen in het boeddhisme. Wij 

geloven in een cirkel van leven, 

geboorte en dood. 

En de laatste vraag gaat naar Thomas, 

wat is de god in het hindoeïsme? 

Er zijn meerdere goden in het 

hindoeïsme. De populairste god is 

Iedereen blij?  
Volgens Xi Jinping is het win-win, dat 
betekent dat iedereen blij zou moeten 
zijn met de zijderoute. Door China 
krijgen andere landen schulden, 
schulden die zij onmogelijk kunnen 
betalen. De door China gemaakte en 
betaalde haven Hambanto Tain in Sri 
Lanka is nu van China. Omdat Sri 
Lanka zijn schulden niet kon betalen. 
 
Wat doet Nederland? 
Nederland twijfelt. De Rotterdamse 
haven wil het eindstation zijn van de 
treinverbindingen van de nieuwe 
zijderoute. Maar er is tegenstand van 
andere havensteden. 

vieren ze omdat Jezus op die dag 
geboren werd.  
 
Jodendom 
Joodse mensen eten geen 
varkensvlees en melk. De joodse 
mannen dragen een keppel, dat is een 
soort kapje. De joden geloven in de 
aartsvaders Abram, Isaak en Jakob. Ze 
geloven in een god, hij heet Jahway en 
die naam spreken ze niet uit. Een van 
de belangrijkste dingen is exodus, dat 
betekent uittocht. Jahway is de 
schepper van de schepper. Het joodse 
geloof is een soort van hetzelfde als 
het christelijke, maar ze hebben een 
hoed op en ze bidden niet in de kerk 
maar in hun huis.  
Stelt u zich voor dat u in de tijd leefde 
dat de zijderoute net bedacht werd, 
welk geloof zou u dan in geloven? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krishna, hij heeft een donkerblauwe 

huid en hij heeft altijd een fluit bij zich. 

Ganesh is ook een bekende god en hij 

heeft een olifantenhoofd. Hindoes 

bidden voor hem voordat ze aan iets 

nieuws beginnen, voor geluk. 

Hanuman is een apengod en generaal 

in het apenleger, hij is een goede 

vriend van de god Rama. 

Er zijn heel veel geloven. Sommige 

lijken op elkaar en sommige zijn heel 

verschillend maar toch moeten we 

allemaal samen in vrede leven.  

◼ 
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Van onze verslaggevers:  

Lema en Sahar 

De Chinese Muur oftewel de Grote 

Muur is gebouwd in de tijd van de 

Ming-Dynastie (1368-1644). De 

verdedigingsmuur bestaat al heel 

lang. Reizigers die over de 

zijderoute reisden konden toen 

ook over de Chinese Muur reizen. 

Het bouwwerk gaat van 

Shanhaighuan, een stadwijk van 

Qinhuagdeo aan de golf van Bohai, tot 

Jiayupas, nabij de stad in de Provincie 

Gansu. De Chinese muur loopt door 

veel soorten gebieden. Hij eindigt in 

de Gobi woestijn. Dat is een 

steppegebied, dat is een gebied waar 

geen bomen groeien maar wel 

planten. Daar dichtbij loopt ook de 

Gele rivier. De Chinese muur loopt ook 

over steile bergen.  

De Hunnen oftewel nomaden, 

vormden een bedreiging voor China 

sinds de 3e eeuw voor Christus. Ze 

vielen China binnen op hun paard, 

want het waren ruitervolkeren: 

mensen die telkens van een plek naar 

een andere plek verhuisden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van onze verslaggevers:  

Mohammad, Bahtiyar en Yusuf  

Mensen van Europa gingen 

handelen  op de zijderoute. Van 

Nederland vetrokken er schepen 

naar Azië. Veel schepen vergingen 

en soms pakten piraten of 

zeerovers de lading af. Specerijen 

werden gehaald uit Azië met boten 

maar met sommige boten ging het 

niet goed aflopen. We interviewen 

Molukkers. 

Hoe haalde u de specerijen helemaal 

van Azië naar Nederland? 

Ze haalden bijvoorbeeld kurkuma en 

kardemom. Meestal haalden ze dat uit 

India. Specerijen zijn een deel van een 

plant. De belangrijkste specerijen 

waren voor de VOC peper, kaneel, 

kruidnagel, foelie nootmuskaat en dat 

leverde veel geld op in Europa. 

Welke specerijen kwamen uit Azië? 

Er kwamen specerijen naar 

Nederland dat zijn foelie, kruidnagel, 

peper, kaneel en nootmuskaat, die 

Op vaste plekken in de muur werden 

wachttorens gebruikt, ongeveer 

duizend. Soldaten die buiten de muur 

bewaakten zagen de vijanden meestal 

als eerst. Op een plek op de Chinese 

Muur vlak naast een wachttoren heb 

je een heel mooi uitzicht in de verte, 

maar daarvoor moet je wel flink 

klimmen om van de ene wachttoren 

naar de andere te lopen. 

Na de uitvinding van het buskruit (een 

soort poeder dat ontploft) werden 

ook kanonschoten ter waarschuwing 

afgevuurd. De gemiddelde afmetingen 

van de muur zijn: een hoogte van 7-8 

meter, een dikte van 6,5 meter aan de 

onderkant en meer dan 5 meter 

bovenop.  

De muur is meer dan 20.000 

kilometer lang! Dat zijn wel twee 

honderd duizend voetbalvelden. Je 

kunt niet meer de hele muur lopen 

van begin tot eind, heel veel stukken 

muur zijn kapot. Het kost China ook 

veel geld om de muur goed te houden. 

Stel jij bent nu een soldaat die wacht 

houdt op de Chinese Muur. Wat zou jij 

interessant vinden aan de 

wachttorens?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

haalden ze uit Azië. Specerijen kan je 

overal op de wereld halen behalve als 

er ergens een koud klimaat is. Daarom 

gingen de Nederlanders in de VOC-tijd 

naar Azië. 

Waarvoor worden specerijen gebruikt? 

Specerijen zijn gebruikt om gerechten 

meer smaak te geven. Ze zijn ook 

geschikt om zout mee te vervangen. 

Het is namelijk niet goed om te veel 

zout binnen te krijgen.  

Wat is het verschil tussen specerijen en 

kruiden? 

Specerijen en kruiden blijven heel 

lang goed. Als je ze koel opslaat, dan 

kan de kleur veranderen maar de 

smaak kan dan afnemen. Specerijen 

en kruiden zijn allebei plantaardig. 

Het verschil is niet zo duidelijk. 

Specerijen zijn stukjes van kleine 

groene planten. Kruiden zijn 

smaakmakers. 

Wat zou jij doen als jij in een boot bent 

die naar Azië vaart en de boot 

verging? 

Kamelen op 

de zijderoute 
Van onze verslaggevers  

Vamsi en Toviy  

Kamelen zijn handige dieren om 

mee in moeilijke gebieden te 

reizen. Na het lezen van dit artikel 

weet je waarom ze geschikt zijn om 

de zijderoute te bereizen. 

Verschillende omstandigheden 

In een woestijn is het 's nachts heel 

koud. Door hun dikke bruinzachte 

vacht kunnen kamelen goed tegen de 

kou en als het 's ochtends heel heet is 

gebruiken ze hun vacht als 

zonnebrandcrème tegen de zon. Een 

kameel verliest amper water door 

zweet en plas. 

Vervoer over de zijderoute 

Kamelen worden gebruikt voor de 

zijderoute omdat ze heel geschikt zijn 

om lange reizen te maken en omdat ze 

lang zonder voedsel en water kunnen. 

En als een kameel de kans heeft om te 

drinken drinkt hij wel honderd liter in 

een paar minuten. In de bulten van de 

kameel zit veel vet opgeslagen dat hij  

Van onze verslaggevers:  

Liyana en Zainab.  

Wij interviewen Qin Shi Huangdi. 

De eerste keizer van China. Wij 

interviewen hem omdat er een 

groot verhaal achter deze vraag zit: 

''Waarom werd de Chinese muur 

gebouwd?" 

Liyana en Zainab: ''Leuk je te 

ontmoeten!"  "Hoe lang is de Chinese 

Muur?'' 

Qin Shi Huangdi: "Goede vraag. De 

muur is 21,196 meter lang.” 

Liyana: ''Tjonge, kunt u ook zeggen 

hoelang u over het bouwen van de 

muur deed?” 

Qin Shi Huangdi : “Het duurde niet een 

jaar maar 200 jaren.” 

Zainab: “Is de Chinese muur het 

beroemdste bouwwerk?” 

Qin Shi Huangdi: “Nee, het 

beroemdste bouwwerk is 

waarschijnlijk de Borch Khalifa.” 

Liyana: “Waarom heeft u een bevel 

gegeven dat de Chinese muur 

gebouwd moest worden?” 

Qin Shi Huandgi: “Omdat ik dacht dat 

de muur het keizerrijk zou 

beschermen tegen vijanden.” 

Zainab: “Wie waren de vijanden dan 

als ik vragen mag?” 

Qin shi huandgi: “De Mongolen van 

Genghis Khan en natuurlijk waren er 

meerdere vijanden, zoals de Hunnen.” 

Liyana & Zainab: “WOW!!!. Kwam er 

toen ook een oorlog?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

omzet naar voedsel en water. De 

lichaamstempratuur van een kameel 

kan wel 40 graden Celsius worden. 

Kamelen worden ook wel het schip 

van de woestijn genoemd omdat ze 

veel dingen door de woestijn 

vervoeren.  

Eten en water 

Kamelen eten vooral gras, struiken en 

bladeren. Een kameel is niet 

gevaarlijk, ze zijn planteneters en 

geen vleeseters. Kamelen kunnen 
wekenlang zonder water en kamelen 

worden ongeveer 40 jaar oud. 

Kamelen worden ook gebruikt voor 

hun melk, wol en vlees.  

Tot slot: als je op reis zou gaan, ga je 

met een kameel of met een ander 

voertuig? 

Qin shi Huandgi: Zeker, zeker, het 

duurde wel een tijdje tot de oorlog ten 

einde kwam.” 

Liyana: “Waar staat de muur in 

China?” 

Qin shi Huandgi: “O ja! Goeie vraag, de 

muur staat in het noorden van China.” 

Zainab: “En nu een vraag over u waren 

er meer keizers voor u?” 

Qin Shi Huandgi: “Nee ik was echt de 

eerste.” 

Liyana: “Mr.Huandgi, met alle respect 

hè, ik hoorde dat u streng bent?” 

Qin Shi Huandgi: “Nou hm, je hebt wel 

een punt, het klopt wat je zegt maar 

het is gewoon dat ik streng moet zijn 

voor de discipline.” 

Liyana: “Maar.....” 

Zainab: “Hm,  meneer Huandgi, ze 

bedoelt dat ze heeft gehoord dat 

mannen verplicht waren om mee te 

werken?” 

Qin Shi Huandgi: “OH! Zo bedoel je dat. 

Ja dat klopt ik wilde dat mijn 

keizerrijk sterker werd.” 

Liyana en Zainab: Dit was alles wat we 

wilden weten meneer Huandgi. 

Hopelijk heeft u genoten van dit 

gesprek.  
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De Chinese muur 

Specerijen in de Gouden Eeuw 

Reizen over de Chinese muur 



De zijderoute 

van toen en nu 
Van onze verslaggevers: 

Junyi en Yunus 

De zijderoute is erg belangrijk voor 

de wereld en zijn toekomst, maar 

wat is de zijderoute eigenlijk?  

Zijderoute(s) 

De zijderoute bestaat eigenlijk uit 

meerdere routes die van Oost-Azië 

naar Europa lopen, het ging vaak om 

handel, maar ook om geloof. Vaak 

probeerden landen andere landen 

hun geloof over te brengen. 

Zijde 

Zijde is een van de bekendste 

materialen van de zijderoute, het is 

een soort stof die werd verkocht 

langst de zijderoute. Ongeveer 4000 

jaar geleden ontdekten de Chinezen 

de zijde en ongeveer 2000 jaar 

geleden hoe je zijde moet weven uit de 

zijdecocon. Omdat niemand anders 

het kon maken, werd het zelfs 'King of 

fabrics’ (koning van stoffen) genoemd. 

Porselein 

Porselein is een soort servies uit China 

en is erg duur, het werd ongeveer 

1300 jaar geleden uitgevonden en het 

heeft vaak sierlijke tekeningen erop, 

het is ook erg breekbaar. Het is een 

van de duurste dingen van de 

zijderoute. 

Specerijen 

Veel mensen denken dat specerijen 

werden verkocht in de Gouden eeuw 

(16e tot 17e eeuw). Maar eigenlijk 

werd het al veel eerder verkocht! Het 

was zo duur omdat het een heel lange 

reis kostte om de kruiden te krijgen 

uit het oosten. Toch kochten mensen 

dit om te laten zien dat ze rijk waren. 

Geloof 

Er zijn verschillende geloven, zoals: 

het christendom, het jodendom, het 
boeddhisme, de islam en het 

hindoeïsme. Dit zijn de bekendste 

geloven, deze geloven werden 

overgebracht op de zijderoute. De 

geloven hebben speciale regels en 

feesten. 

Nieuwe zijderoute 

Nu gebruiken we de zijderoute nog 

steeds, maar dan vernieuwd met 

treinen en schepen in plaats van 

dieren en boten. Via China worden 

spullen naar Europa gebracht, zoals 

metalen en producten. Daarom is 

China de grootste exporteur, vroeger 

en nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Van onze verslaggevers:  

Mohamed en Kerim 

De zijderoute is een handelsroute, 

die China met Europa en India 

verbindt. Wat gebeurde er tijdens 

de ontdekkingsreis van deze route?  

Zijderoute bij toeval ontdekt 

De handelsroute bestaat uit een groot 

netwerk, dat China met Europa en 

India verbindt. De zijderoute begon in 

de hoofdstad Chang`an. Vanuit 

Chang`an trokken drommen kamelen, 

kameeldrijvers, bewakers, koks en 

bedienden naar het einde van de lange 

handelsroute. De chinees Zhang Qian 

ontdekte de route van oost naar west 

bij toeval. In 138 v. Chr benoemde 

keizer Han Wudi van de Han-dynastie 

een ambtenaar tot leider van de 

expeditie. Hij moest een 

nomadenstam zoeken in Fergana in 

Oezbekistan 2000 km ten westen van 

Chang`an. De keizer wilde, dat Zhang 

Qian de stam kon overhalen om een 

gezamenlijk front te vormen tegen de 

Mongolen die de rijksgrenzen 

bedreigden.  

 

De nieuwe zijderoute 

Door onze verslaggevers:  

Hailey-Jay en Renska 

In 2013 kondigde de Chinese 

president Xi Jinping aan dat er een 

verbetering zou komen van de 

zijderoute tussen de Aziatische en 

Europese landen. Dit wordt de 

Nieuwe Zijderoute genoemd.  

Nieuwe Handelsroute 

Geen kamelen, maar treinen. Geen 

zeilboten maar vrachtschepen. China 

verandert na 1000 jaar de oude 

zijderoute. Zo kan er weer makkelijk 

gehandeld worden. In 2013 wordt Xi 

Jinping president. Hij heeft met de 

plannen van de nieuwe zijderoute een 

plan om landen te helpen 

vervolmaakt. Met de plannen voor de 

nieuwe zijderoute doen wel veel 

landen mee en 1 van die landen is 

Nederland. Er zijn veel havens zoals: 

Sri Lanka, Pakistan en Iran tot de 

haven van Piraeus in Griekenland. 

Maar niet iedereen is blij met de 

nieuwe zijderoute, want wat als een 

land niets terug kan betalen? 

Dat gebeurde bijvoorbeeld in Sri 

Lanka. Nu is de haven in Sri Lanka in 

handen van China. Dat zal de komende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste reis over de zijderoute  

Qian ging met honderden mannen 

Chang`an en zij dachten dat ze binnen 

een paar jaar terug zouden keren, 

maar het ging anders...De route van de 

karavaan ging door Mongools gebied 

en Zhang en zijn bondgenoten werden 

gevangengenomen door Mongolen. 

Na 13 jaar keerden Zhang en de 

overlevenden terug naar de 

hoofdstad. De standvastige had slecht 

nieuws voor de koning. De stam in het 

noordwesten wilde geen 

samenwerking. Achter allemaal 

bergen en woestijnen waren er 

allemaal rijken en zij hadden interesse 

in koopwaren. Zhang had de landen 

niet zelf gezien, maar op reis had hij 

gehoord over een rijk in het westen 

aan de andere kant van een grote zee: 

het Romeinse rijk. Zhang had 

vernomen dat het een grootmacht was 

zoals China. Zijn dynastie had eenheid 

gemaakt van China en het land  

uitgebreid. Nu wilde de keizer geld 

verdienen door handel, maar Zhang 

had zijn reismantel nog niet uit of de 

eerste zijden karavaan was op weg 

naar nieuwe horizonten.  

99 jaar zo blijven. Er zijn ook best wel 

veel vragen over de bedoeling van 

China zoals: Is deze zijderoute alleen 

voor de handel of heeft China er 

militaire bedoelingen mee? Xi Jinping 

zegt dat hij er in ieder geval geen 

militaire bedoelingen mee heeft. Voor 

veel landen is het niet goed want die 

landen hebben nu al te weinig geld. De 

Griekse president heeft al moeite met 

het IMF (Internationaal Monetair 

Fonds). Griekenland en China hebben 

een goede handelsrelatie. De 

belangrijke dingen die China wil van 

Griekenland is groter geworden. 

Griekenland is ook het eindstation van 

de nieuwe zijderoute. Volgens 

onderzoekers hoeven wij de nieuwe 

zijderoute niet als bedreiging te zien 

maar juist als een kans. 

De Nieuwe zijderoute gaat door heel 

veel landen en gaat met de trein over 

een afstand van ongeveer 10.000 

kilometer. De goederentreinen rijden 

over drie hoofdroutes, verdeeld over 

één zuidelijke (via Turkije, Armenië, 

Azerbeidzjan, Turkmenistan, 

Oezbekistan, Kazachstan en centraal 

China.) en twee noordelijke routes 

(via Wit-Rusland, Kazachstan, 

Rusland en het noordoosten van 

China) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontstaan van de 

Chinese muur 
Door onze verslaggevers: 

Houdaifa en Meran. 

Het is lang, het loopt door China en 

is wereldberoemd. We hebben het 

dan over de Chinese muur. Lees 

verder om meer over dit 

onderwerp te weten te komen! 

1 miljoen mannen 

De eerste keizer van China heette Qin 

Shi Huangdi. Rond 221 voor Christus 

gaf hij aan 1 miljoen mannen de 

opdracht om de Chinese muur te 

bouwen om het Chinese rijk te 

beschermen tegen volkeren van het 
noorden. Het bouwen duurde zeker 

10 jaar lang en er zijn helaas 1 miljoen 

mannen omgekomen bij de bouw. 

Verdediging 

De Chinese muur werd gebouwd met 

steen en klei. Het duurde een aantal 

jaar voordat de muur af was, maar 

toen hij af was, was het een slechte 

verdediging, omdat ze makkelijk 

konden binnenvallen, dus de keizer 

liet er 1000 kilometer bij bouwen.  

Toen was het pas een goede 

verdediging. Ze hadden ook torens, 

zodat ze de volkeren in de gaten 

konden houden en ook terug konden 

aanvallen. Vanuit ruim 1000 forten en 

uitkijktorens werd de wacht 

gehouden. Ze waren afhankelijk van 

het vijandelijke leger. 1 vuur voor 

honderd soldaten, 2 vuren voor meer 

dan 500 soldaten, 3 vuren voor 1000 

soldaten, 4 vuren voor 5000 soldaten 

en 5 vuren voor meer dan 5000 

soldaten. 

Hoe werd de muur gebouwd?  

Elke arbeider gebruikte een andere 

methode om te bouwen. Tussen de 

muren werden er eerst wachttorens 

gebouwd. Die wachttorens mochten 

niet te ver van elkaar af staan. Als de 

vijand dan 1 toren had dan moest de 

toren daarnaast de vijand nog kunnen 

beschieten. 

De arbeiders vulden de houten 

bouwwerken in de vorm van de muur 

met aarde en stampten de aarde 

stevig aan. Dan haalden ze het houten 

bouwwerk eraf en ontstond er een 

stevige muur.  

 

 

◼ 
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Keizer Qin en 

de zijderoute 
Door Amine Gulfem Cansu 
We hebben een verslag gevonden 

van een Chinese man die Wing 

heette. Hij was familie van de 

keizer Qin, keizer Qin was de baas 

in China. Toen hij het verslag 

schreef was het 200 jaar voor 

Christus. Hij hielp met het bouwen 

van de Chinese muur. 

Dag 1:  familie Qin zei dat we een muur 

moesten bouwen om de vijanden 

tegen te houden. Het zou 

waarschijnlijk een hele lange muur 

zijn. We bouwen de Chinese muur met 

klei, steen en rijst. De rijst gebruiken 

we om de stenen op elkaar te plakken. 

De muur moet ongeveer 21.000 km 

lang worden. We bouwen de muur 

tegen indringers en vijanden. 

Dag 2: we gaan nu plannen bedenken 

voor wat we kunnen doen als er 

vijanden komen. Misschien dat we 

hout, stro en mest in brand moeten 

steken. 1 dikke rookwolk betekent dat 

er 500 soldaten nodig zijn om te 

helpen. 4 rookwolken betekent dat er 

1900 soldaten nodig zijn. Hopelijk 

komen we niet zo ver dat we 4 

rookwolken zien. 

Dag 3: we hebben een stukje gebouwd 

van de Chinese muur. Terwijl we aan 

het bouwen waren, kwamen er 

vijanden uit Mongolië. We gingen 

hout, mest en stro in brand steken en 

4 rookwolken omdat er 1900 soldaten 

nodig waren. En sommige mensen die 

ergens heen gingen van de zijderoute, 

zij hielpen ons met het gevecht mee.  

Dag 4: er zijn 50 gewonden en 

gelukkig geen doden gevallen. Maar er 

is iets ergs aan de hand. Ik voel me niet 

zo lekker. Maar ik moet wel helpen om 

de Chinese muur te bouwen.  

Later: Ik ben Qin de keizer: Wing is 

dood.  Ik zag dat hij elke dag hierin 

schreef. Daarom wil ik jullie vertellen 

dat hij dood is gegaan. Hij betekende 

heel veel voor ons. Dit is het einde, ik 

bewaar het boek in een ander land, 

welk land is geheim. Voor als iemand 

het vindt bewaar ik het in de grond. 

Groetjes Keizer Qin. 

Door onze verslaggevers:  

Hasan en Ahmet. 

Er is iets heel opmerkelijks 

gebeurd: Djengis Khan is vandaag 

uit de dood opgestaan om aan ons 

een interview te geven. Wij vinden 

dit leuk en bijzonder, maar of we 

hier heel blij mee moeten zijn, dat 

weten we niet zeker! 

Hoe reisde u zo gemakkelijk? 

Ik gebruikte wegen van de zijderoute, 

omdat dat makkelijker zou zijn dan 

zonder de zijderoute te gebruiken. 

Hoe was je jeugd? 

Ik ben geboren in 1162 in Mongolië in 

het  Hendigebergte. En ik ben 

overleden in 1227 in Xingqing, dat is 

een stad in het noordwesten van 

China.  Toen ik jong was heette ik 

Temujin Borjgin. Mijn vader is 

overleden toen ik 9 jaar oud was, hij is 

vermoord door de Tataren. Ik heb 

mijn (half) broer met een pijl en boog 

doodgeschoten. 

 

Van onze verslaggevers:  

Asim en Emin.  

 

We zijn dankzij Willie Wortel gaan 

tijdreizen met een tijdmachine. We 

hebben Vasco da Gama 

meegenomen en hem 

geïnterviewd. Vasco Da Gama 

reisde van Lissabon naar India en 

reisde dus over een deel van de 

zijderoute. 

Kunt u zichzelf voorstellen? 

Ik heet Vasco da Gama en ben geboren 

in 1460 en doodgegaan in 1524. 

Hoe voelde u zich toen u uit Lissabon 

vertrok? 

Ik was een beetje verdrietig omdat ik 

mijn familie moest verlaten. Maar 

toen we begonnen voelde ik dat niet 

meer door de mooie zee geluiden.  

Hoe was uw 1e reis? 

Nadat ik afscheid had genomen gingen 

we op 8 juli 1497 op pad. We hebben 

veel meegemaakt. We zijn langs de 

kust van Afrika gevaren.  We stopten 

bij handelshavens zoals Maldindi en 

Mombasa. Daar vonden we iemand 

die de weg naar India wist. Met behulp 

van een Moesson-wind konden we de 

Van onze verslaggevers:  

Emine en Iman  

 

Wij hebben een oud dagboek 

gevonden. Het is een dagboek 

geschreven door Dunya. Zij reisde 

in 10 na Christus over de 

zijderoute. Zij ontmoette daar twee 

mannen waar zij veel van heeft 

geleerd. 

Waarom heb je je eigen broer 

doodgeschoten?  

Omdat ik de oudste man in huis wilde 

zijn. En mijn (half)broer pakte altijd 

mijn dieren die ik had gevangen om te 

eten. En de band tussen ons was niet 

heel goed. 

Heb je nog meer mensen gedood? 

Ik heb in de 13e eeuw ongeveer 40 

miljoen mensen gedood. Dat is zo'n 10 

procent van de toenmalige 

wereldbevolking.” 

Hoe werd je de baas van Azië 

Ik werd heerser door veel te vechten 
en met anderen samen te werken. Ik 

was eerst een arme herder, later een 

heerser, toen was iedereen bang van 

mij. 

En antwoord op de vraag “moeten we 

blij zijn dat Dzjengis Khan van de dood 

komt?” Nee, want hij had als baas van 

een leger 40 miljoen mensen gedood. 

Dus gaat hij misschien weer met een 

leger 10% van de wereld doden. 

 

Indische oceaan oversteken in minder 

dan een maand. En zo kwamen we bij 

India. 

Was u nog problemen tegengekomen? 

Ja, ik was nog problemen 

tegengekomen toen ik in India 

aankwam, Omdat ik probeerde te 

handelen, maar ik had weinig waarde 

in mijn schip. Dat maakte de 

handelaren wantrouwend dus we 

moesten snel vertrekken. En de 

terugreis was rampzalig meer dan de 

helft van de bemanningsleden stierf 

door scheurbuik. Dit gebeurde omdat 

de terugreis langer duurde dan 

verwacht. 

Hoe voelde u zich toen u weer 

thuiskwam? 

Ik voelde me een held en zo werd ik 

ook genoemd. Daarna moest ik nog 

een keer op reis naar India en toen 

voerde ik ook nog het bevel van 2 

vloten.  

En dus hebben we voor al.... 

O. we zijn weer terug door Willie. 

Willie! Waarom heb je ons 

teruggebracht? We zouden nog wat 

zeggen. O sorry. Wat hebben jullie met 

de tijdmachine gedaan? Hoe zit het 

dan met Vasco da Gama.   

Donderdag (08-03-10) 

Ik ga vandaag vertrekken naar de 

zijderoute om in spullen te handelen. 

Het gaat een moeilijke reis zijn, omdat 

het ramadan is. Ik reis niet alleen 

maar in een karavaan. 

Vrijdag (09-03-10) 

Vandaag zijn we al een stuk verder 

gereisd. Toen we even een korte 

pauze gingen houden, zag ik een  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eenzame man. Ik zag dat hij uitgeput 

was. Toen hij het water in mijn tas zag 

vroeg hij of een slokje mocht. Ik was 

verbaasd dat hij dat zei want het is 

toch ramadan! Hij zei dat hij Ari heette 

en dat hij joods is. In zijn geloof vast 

hij niet de hele maand, maar wel 6 

keer per jaar. Toen de pauze voorbij 

was vroeg ik of hij mee wilde. 

Zaterdag (10-03-10) 

Ari had honger gekregen en hij vroeg 

of ik eten bij me had. Ik zei: "ik heb 

alleen eten voor iftar'' hij vroeg wat 

iftar was. Ik legde uit dat iftar het 

tijdstip is wanneer we mogen eten. 

Toen vroeg hij of hij dan alleen een 

beetje mocht.   

Zondag (11-03-10) 

Vandaag hadden we een half uurtje 

pauze. Ik en Ari gingen samen een 

beetje wandelen en toen kwamen we 

een man tegen. Hij zei dat hij Chugden 

heet en vertelde dat hij alleen was en 

dat hij honger had. Toen vroeg ik of hij 

niet aan het vasten was. Hij zei dat in 

zijn geloof alleen sommige mensen 

vasten en als ze dat doen een of twee 

dagen per week. En toen vroeg ik 

waarin hij gelooft, hij zij dat hij een 

boeddhist is en dat hij niet in een god 

gelooft. Toen vertelde Ari dat hij joods 

is en in god gelooft en zijn naam niet 

mag noemen. Ik vertelde dat ik een 

moslim ben en dat ik in Allah geloof. 

Maandag (12-03-10) 

We begonnen met elkaar te praten 

over onze religies. Het was zo 

interessant om over andere mensen 

hun geloven te horen. Vandaag vroeg 

Chugden waarom ik een hoofddoek 

draag, ik vertelde dat ik een 

hoofddoek draag omdat dat beter is 

voor mijn geloof. Hij vroeg of hij mijn 

haren mocht zien ik zei dat dat niet 

mag, omdat de hoofddoek juist is 

bedoeld om mijn haren af te dekken. 

Dinsdag (13-03-10) 

Vandaag zijn we weer terug bij ons 
land. Het was moeilijk om afscheid te 

nemen van Chugden en Ari. Als zij er 

niet geweest zouden zijn was het een 

veel moeilijkere reis geweest.  Ik 

hoopte dat ik ze nog eens zou zien 

maar ik denk van niet. Want zij wonen 

ver weg.  

Chugden Ari en Dunya hebben elkaar 

niet meer gezien sinds de ontmoeting, 

Maar ze zullen elkaar altijd nog 

zoeken.                                                        ◼ 
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Nieuwe 

zijderoute? 

Wat is dat!? 
Door onze verslaggevers:  

Aaron en Ziyad  

Vandaag spreken we met Jack 

Sullivan uit Amerika van de 

Harvard Universiteit. Hij heeft 

onderzoek gedaan naar de nieuwe 

zijderoute en de oude zijderoute. 

Vandaag stellen we hem een paar 

vragen, maar voordat we gaan 

beginnen met ons interview gaan 

wij vertellen wat de nieuwe 

zijderoute is.  

De nieuwe zijderoute is het grootste 
infrastructurele project dat heel veel 

doelen heeft. Het is een situatie 

waarin iedereen ervan kan profiteren, 

want door de nieuwe zijderoute 

handelen veel meer landen met 

elkaar. Het is zo belangrijk voor China 

dat ze 1 biljoen euro hebben 

uitgegeven.  

Beste heer Sullivan, wat waren de 

doelen van China? 

 "Nou, de doelen die China had was 

veel meer handel krijgen, spullen te 

verkopen, zodat we er optimaal van 

kunnen benutten en de handel van de 

wereldeconomie sterker kunnen 

maken. De dingen die ze verhandelen 

zijn verschillend, maar eigenlijk wil 

China gewoon heel veel macht krijgen. 

Door onze verslagevers:  

Bukhari en Emre. 

 

In de keuken zijn specerijen niet 

meer weg te denken. Specerijen 

zijn gedroogde en vaak gemalen 

delen van planten met een sterke 

geur en smaak. Specerijen zijn nu 

over de hele wereld te vinden maar 

komen oorspronkelijk uit India. 

Specerijen zijn kruiden die vaak 

gebruikt worden bij het bereiden van 

 

  
Verandert dit de wereldorde? 

"In zekere zin wel want er wordt veel 

meer gehandeld dan zonder de 

nieuwe zijderoute.” 

Dus is China nu beter georganiseerd in 

handelen? 

"Eigenlijk wel want als je het bekijkt 

met de oude statistieken dan is het 

wel gestegen”, aldus Jack Sullivan.  

Wat zijn de voordelen en nadelen voor 

Nederland? 

"Het voordeel van de nieuwe 

zijderoute voor Nederland is dat er 

veel geld valt te verdienen, maar het 

nadeel (niet alleen voor Nederland, 

maar ook voor andere landen) ervan 

is dat China hierdoor nog meer 

economische en politieke macht 

krijgt". 

Wat is de oorsprong van de nieuwe 

zijderoute? 

"Zijderoute. Die naam kennen we ook 

al door de ontdekkingsreiziger Marco 

Polo. Die ontdekkingsreiziger was de 

eerste die over de handelsroute met 

China reisde. Nu is de naam van deze 

reiziger ook de naam voor de 

verschillende routes tussen China, 

Zuidoost-Azië, Afrika en Europa. Dit is 

een netwerk van trein-, weg- en 

scheepsroutes. De Chinezen hebben 

sinds 2013 ruim 900 miljard dollar 

uitgegeven aan deze routes. Het is een 

plan dat de Chinezen niet alleen 

handel en welvaart brengt maar nog 

veel belangrijker: macht.", aldus Jack 

Sullivan. 

Hoeveel geld heeft de nieuwe zijderoute 

gekost? 

"China heeft ongeveer één biljoen 

euro betaald voor de nieuwe 
zijderoute zegt onze onderzoeker. Dat 

is best wel veel, maar waarom dat 

alleen voor de nieuwe zijderoute? 

China was een arm land dat in 2000 

wel rijker werd. Maar China wilde nog 

meer handelen dus gaven ze één 

biljoen euro uit voor het plan. 

 

gerechten. Een specerij maakt het 

eten lekker. Zonder specerijen was 

het eten smaakloos.  

Specerijen zijn nu overal verkrijgbaar. 

Lang geleden was dat heel anders. De 

specerijen kwamen vanuit het Oosten 

naar Europa. Handelaren gebruikten 

hiervoor de zijderoute. Hierdoor 

werden specerijen van China, India en 

nog veel meer landen over deze route 

naar andere delen van de wereld 

verspreid. Noord-Afrika, China en 

Van onze verslaggevers:  

Brahim, Diart, Kyrillos en Ceyda. 

Brahdiar Adislugaze Owusu is een 

reiziger die door de hele wereld 

reisde. Hij vond het heel leuk om te 

reizen. En hij bracht zijde naar 

Europa met zijn maat Ab Sint langs 

de oude zijderoute. We hebben de 

bijzondere kans gekregen om hem 

te ontmoeten en vragen te stellen. 

Goedemiddag meneer Brahdiar. Uw 

bent zijdekenner, kunt u uitleggen wat 

zijde is?  

Ja, zijde is een stof die uit zijderupsen 

komt. Het is heel moeilijk om de stof te 

maken. Zijde was tijdrovend om te 

maken en daarom kostbaar. Het 

heette daarom "King Of All Fabrics". 

Weet u ook hoe zijde werd ontdekt? 

Ongeveer. Er is dus niks met 

zekerheid te zeggen over de 

ontdekking van zijde, maar er zijn 

meerdere Chinese legendes die 

verhalen over wat er gebeurd zou zijn. 

De meeste van deze legendes gaan 

over de Chinese keizerin Leizu, de 

vrouw van de mythische Gele Keizer. 

Het verhaal gaat dat de jonge prinses 

met een zijdecocon frummelde en het 

in haar thee liet vallen. Toen het 

meisje de cocon uit haar thee 

probeerde te halen, viel deze wat uit 

elkaar en trok ze een lange zijden 

draad uit.  

Kunt u ook vertellen hoe zijde naar 

Europa is gekomen?  

De chinezen ontdekten zijde 4000 jaar 

geleden.  Het geheim van het maken 

van zijde werd jarenlang door China 

bewaard. Maar in de zesde eeuw 

leerden twee monniken over de 

zijderupsen en hun cocons. Ze 

brachten een aantal jaren door in 

China en vonden uiteindelijk een 

manier om eieren van zijderupsen het 

land uit te krijgen. De monniken 

droegen altijd bamboestokken. Op 

een dag verstopten ze eieren in de 

holle stokken en liepen ze met deze 

stokken uit China. Er wordt gezegd 

dat de ontwikkeling van de zijde-

industrie in andere landen op gang 

kwam door die paar eieren die de 

monniken uit China hadden gevoerd. 

Europa gebruikten de zijderoute het 

meest, omdat het aan hun land 

grensde. Daardoor werden specerijen 

naar andere delen gebracht.  

 

Specerijen zijn aromatische of scherp 

smakende gedroogde delen van 

planten. Specerijen zijn afkomstig uit 

landen met een tropisch klimaat. 

Specerijen van wortel zijn onder 

andere gember en geelwortel. 

Specerijen van vruchten en bloemen 

Droegen alle Chinezen kleding van 

zijde? 

De productie van zijde werd steeds 

groter opgezet in China. Maar de luxe 

stof bleef alleen voor de keizerlijke 

familie beschikbaar. In de loop van de 

tijd verdween deze regel en kon 

iedereen die het kon betalen zijde 

dragen. De meeste inwoners van het 

Chinese Keizerrijk konden zelf geen 

zijde betalen. Volgens oude legendes 

droeg de keizerlijke familie altijd gele 

zijde als ze buiten waren en witte zijde 

wanneer ze zich binnen in het paleis 

waren. 

Kunt u ons ook wat meer vertellen over 

de zijderoute? 

Ook in Europa was de zijde heel erg 

gewild. Via lange handelsroutes door 

Midden-Azië bereikte de stof het 

Romeinse Rijk. Deze routes werden 

samen ook wel de zijderoute 

genoemd. Hierlangs werd niet alleen 

zijde verhandeld maar ook andere 
kostbaarheden uit Oost-Azië, zoals 

porselein en specerijen. Ook de 

Italiaan Marco Polo maakte gebruik 

van deze route. Toen het Mongoolse 

Rijk uiteenviel werd het veel 

gevaarlijker en duurder om over land 

te handelen. Er werden toen routes 

gezocht over zee. 

Kunt u ons ook nog wat weetjes 

vertellen over zijde? 

Jazeker. Wist je bijvoorbeeld dat: 

- Archeologen schatten dat China zo'n 

5000 jaar geleden is begonnen met de 

zijde veeteelt. 

- Het enige voedsel van de zijderups in 

moerbeienbomen ligt.  

-Je zijderupsen kunt eten? Ze zeer 

voedzaam zijn omdat er veel vezels in 

zitten. 

-Een zijde draad wel 1000 meter lang 

kan zijn. 

-Zijde in allerlei soorten zijn 

bijvoorbeeld een tapijt, kleding of 

dekbed van zijde. 

- Zijde ook werd het gebruikt voor 

wandkleden en zelfs als alternatief 

voor papier.  

 

 

 

onder andere kruidnagel, 

nootmuskaat, peper, paprika en 

vanille.  

Specerijen werden vroeger niet alleen 

gebruikt in de keuken bij het koken. 

Mensen konden met specerijen ook 

medicijnen maken. De specerij 

nootmuskaat hielp tegen diarree. Zo 

werd peper gebruikt voor je lichaam, 

zodat het bloed minder snel gaat 

stromen. Wist je dat kaneel tegen 

diabetes en winderigheid werkt? En 

kurkuma is ontstekingsremmend.    ◼ 
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Hoe is Chinese zijde ontdekt? 

Specerijen, niet alleen voor door het eten 



Van onze verslaggever Dolunay 

Handelaar Yin-Yun reisde met 

meerdere karavanen over de 

zijderoute en dat was een 

gevaarlijke reis. We lezen in zijn 

dagboek wat hij meemaakte. 

Dag 1 

Ik ben met mijn beste vriend Julan en 

we reizen mee met een karavaan. De 

eerste etappe is vanaf Chang'an en 

gaat langs de Chinese muur. Aan de 

rand van het Tarimbekken splitste de 

route zich en moesten we via de 

Taklamakanwoestijn. Ik had 

geruchten gehoord dat er "demonen" 

waren die je misleidden. Julan maakte 

zich geen zorgen, maar ik vond het 

toch best wel spannend. De 

Taklamakanwoestijn is groot, 

supergroot zelfs en staat erom bekend 

dat er stofstormen zijn en dat het er 

extreem koud is. Er zijn twee routes. 

Eentje liep via het zuiden en de andere 

via de noordkant. Wij gingen via de 

zuidkant. Ik kreeg de hele tijd 

kippenvel toen we liepen. Op een 

gegeven moment nam ik een pauze 

met lopen en bleef achter. Ik hoorde 

dat Julan mij riep, maar toen ik 

terugkwam zei hij dat hij me niet riep. 

Dat was best vreemd, maar hij zei dat 

ik me geen zorgen moest maken. 

Totdat Lian er opeens niet meer was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van onze verslaggevers:  

Yassir en Sawan 

Wie denkt dat de zijderoute iets 

van vroeger is, heeft het mis. Xi 

Jinping, de president van China is 

bezig met het bouwen van een 

nieuwe zijderoute met spoorwegen 

en havens die met elkaar 

verbonden zijn. Is dit een 

vooruitgang of een bedreiging? 

De nieuwe zijderoute  

is een megagroot project van China. 

China wil met de zijderoute veel 

handelen, want China heeft een 

overvloed aan spullen en door te 

handelen kunnen ze de overvloed 

stoppen en tegelijkertijd geld 

verdienen. Er zijn 68 landen bij de 

nieuwe zijderoute betrokken. Die is 

gesplist in twee wegen. Allereerst een 

Hij was onze jongste pelgrim, 

iedereen zocht hem, maar hij was 

gewoon weg. Op dat moment begon ik 

te stressen. Hoe kan hij nou weg zijn? 

Julan ging hem zoeken en vond hem. 

Hij keek heel bleek en moe. Ik vroeg 

aan hem wat er was en hij antwoordde 

dat hij stemmen hoorde die hem 

misleidden naar een andere kant. 

Gelukkig had Julan hem gevonden, 

want stel je voor dat Lian naar de 

stemmen ging luisteren... 

 

Dag 19 (ik kon even niet schrijven) 

Iedereen is moe, uitgeput en heeft veel 

dorst. We overnachten in tenten. Het 

is superkoud, maar toch beter dan 

niks. We zijn nog steeds in de 

woestijn, maar we zijn niet met z'n 

allen, we zijn met minder. Julan is er 

gelukkig nog en Lian ook, maar de 

twee broers Ming & Chung zijn 

vermist. Ze zeiden in de nacht dat ze 

eten gingen zoeken, maar ze zijn niet 

teruggekomen. Julan denkt dat ze een 

plek hebben gevonden om te 

overnachten. Maar ik denk dat het iets 

te maken heeft met die demonen. We 

moesten wel verdergaan. Ik hoop dat 

we ze onderweg zien. We zagen een 

stadje: Oasestad Kashgar. Hier konden 

we bijkomen en lekker eten, maar 

Ming & Chung zijn nergens te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

waterweg met havens. Land is 

verbonden door spoor- en snelwegen. 

China zegt dat het een "win-win" is 

voor iedereen maar of dat zo is?!  

Het kost biljoenen euro's om de 

benodigdheden te kopen en China kan 

nu  de baas spelen over andere landen.  

Ontwerp 

In 2013 was Xi Jinping al begonnen 

met het ontwerpen van de nieuwe 

zijderoute. Het land investeerde al 

biljoenen in dit project om de 

wereldhandel makkelijker te maken. 

China geeft arme landen leningen om 

bijvoorbeeld pijpleidingen te bouwen. 

Zo gaf het land aan Sri Lanka een 

lening om een haven te verbeteren. 

Maar nu kan Sri Lanka de lening niet 

terugbetalen en is die belangrijke 

haven van China. Zo wil China de 

landen in bestuur nemen.  

We gingen verder met onze reis naar 

het Pamir-gebergte. Eindeloos 

zwoegden we over smalle paadjes 

langs steile berghellingen, terwijl er 

elk moment een sneeuwstorm kon 

komen of een lawine voortdurend op 

de loer lag.  Tian viel naar beneden, 

Bao en Kyo hadden het veel te koud 

waardoor ze zijn doodgevroren. En ze 

kon het niet meer aan en liet zichzelf 

vallen. Niemand wil dit meer, maar er 

is jammer genoeg geen weg terug. 

Dag 32  

We kwamen aan bij het begaanbare 
laagland. Hier is een supermooie 

natuur, maar er waren gewapende 

roversbendes. Elk moment konden ze 

ons aanvallen. En dat is gebeurd, ze 

hebben Beau, Cai, Zhing en Cheng 

beschoten. Daardoor raakte Julan 

overstuur en schold hen uit. Ik zei 

tegen hem dat hij het niet moest doen 

maar... Boem Julan werd beschoten. Ik 

barstte in tranen uit. Julan was er niet 

meer, de helft van de groep was er 

niet. Maar toch ging ik verder, want 

het enige wat Julan wilde is deze reis 

afmaken.  

We kwamen in de handelsstad, 

Samarkand in Oezbekistan. De handel 

was ten einde, maar we moeten ook 

nog terug en tegen die reis zie ik flink 

op. 

 

 

 

 

 

 

 

Kansen 

Voor veel landen is de nieuwe 

zijderoute een goede kans, want ze 

kunnen geld met de nieuwe zijderoute 

verdienen. Ook zijn Azië en Europa 

verbonden, wat voor veel landen een 

kans is om te handelen met andere 

landen en goederen makkelijker te 

vervoeren. 

Bedreigingen 

Sommige deskundigen denken dat 

China zo de Europese Unie uit elkaar 

kan halen. Want wat als Europese 

landen hun leningen niet terug 

kunnen betalen? Zo kan de 

wereldorde in de knoop raken. China 

kan de handelsroute van de wereld in 

handen krijgen. Sommige 

deskundigen denken dat China die 

dan voor militaire doelen kan 

gebruiken. Wat denk jij?? 

 

 

 

 

 

 

Is Dzjengis Khan 

weer terug?   
Door onze verslaggevers:  

Okan en Talha. 

Dzjengis Khan was een heerser van 

Zuidoost-Azië tot en met Oost-

Europa. Hij zorgde voor orde en 

voor een goed en sterk leger. Hij 

gebruikte de zijderoute om de weg 

te volgen naar Europa om zo nog 

meer land te veroveren. Wij 

hebben het genoegen om deze 

bijzondere man voor één keer uit 

het verleden terug te brengen naar 

onze tijd. We ontmoeten hem in 

onze studio en kunnen hem vragen 

stellen. 

Talha en Okan: 'Hallo meneer wat 

heeft u in uw tijd gedaan?' 

Dzjengis Khan: 'Ik heb veel land 

veroverd voor macht en rijkdom en 

door de zijderoute was het 

makkelijker.' 

Talha en Okan: 'En wat was de 

zijderoute.' 

Dzjengis Khan: 'De zijderoute is een 

route waar je kan handelen en van 

plek waar naar plek kan trekken.' 

Talha en Okan: 'Over het rijk, wanneer 

had u een rijk?' 

Dzjengis Khan: 'Het rijk was er in het 

jaartal 1206 tot en met 1227. We 

hadden veel macht en een groot rijk. ' 

Talha en Okan: 'Als je zoveel grote 

gebieden verovert, ben je daarvoor 

lang onderweg. Hoe sliepen jullie 

tijdens deze reizen? 

Dzjengis Khan: 'We gebruikten 

daarvoor tenten, makkelijk om te 

vervoeren en lekker warm.' 

Talha en Okan: 'Hadden jullie ook 

bepaalde tactieken?' 

Dzjengis Khan: 'Ja zeker, eentje 

daarvan was dat we ruiters hadden 

die konden boogschieten.'  

Talha en Okan: 'Dank u wel voor dit 

gesprek. Dit was het voor vandaag, we 

zien en spreken u graag een volgende 

keer.' 
                                                                     ◼ 
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Oog in oog met de gevaren van de zijderoute 

Trekt China Europa uit elkaar door de nieuwe zijderoute? 



 

 

 

De moordlustige 

Dzjengis Khan  
Van onze verslaggevers:  

Luuk en Ryan 

Dzjengis Khan was de heerser van 

het Mongoolse Rijk tussen 1162 en 

1227. Wat wilde Dzjengis Khan 

bereiken? Wij reisden terug in de 

tijd en spraken hem. 

Meneer Khan, hoe was uw jeugd? 

Ik ben geboren hoog in de bergen van 

het Mongoolse rijk als Temhey 

Mensenüjin Borjigin. We waren zo 

arm dat ik zelf eten moest zoeken. 

Meneer Khan, had u familie? 

Ja, maar toen ik negen was, werd mijn 

vader vergiftigd. Mijn moeder had ik 

gelukkig nog. Mijn halfbroer Begters 

vroeg mijn moeder ten huwelijk en 

toen schoten ik en mijn broer hem 

dood. 

Waarom was uw leger zo sterk? 

Mijn leger kon zonder handen 

paardrijden en tegelijkertijd met pijl 

en boog schieten. We lokten de vijand 

met een klein groepje en dan kwamen 

ze achter ons aan en dan kwamen al 

onze soldaten achter een berg 

vandaan. 

Wie heeft uw leger verslagen? 

In 1223 versloeg prins Mstilav de 

derde van Kiev ons met 80.000 

soldaten. Het was echt dramatisch. 

Waarom vermoordde u zoveel mensen? 

Ik heb ongeveer 40 miljoen mensen 

vermoord, omdat ik de hele wereld 

wilde veroveren. Ik zeg altijd de beste 

vijanden zijn dode vijanden. 

Meneer Khan, hoe ging u dood? 

Eerder viel ik van mijn paard en toen 

ging mijn gezondheid omlaag. Maar 

uiteindelijk werd ik 75 jaar en stierf 

van ouderdom 

Heeft u spijt van wat u heeft gedaan? 

Nee absoluut niet. Ik heb er ongeveer 

110 biljoen euro aan overgehouden en 

ik heb veel bereikt. Ik heb China, een 

deel van Azië en een stukje van Oost-

Europa veroverd. 

Bedankt voor het interview. Wij 

reizen weer terug naar onze eigen tijd. 

 

 

Van onze verslaggevers: 

Maysa en Aisha. 

Maysa en Aisha hebben de kans 

gekregen om drie handelaren te 

interviewen over hun geloof. Ze 

hebben drie verschillende geloven 

ze zijn namelijk: joods, christen en 

moslim. 

Kayla, wat vind je mooi aan je geloof? 

'Goeie vraag! Heel veel eigenlijk maar 

ik vind het speciaal dat het jodendom 

één van de eerste oudste religies is.' 

Hoelang bestaat het jodendom? 

'Het Jodendom bestaat al 1000 tot 

2000 jaar voor Christus. Best lang 

vind ik!' 

Wie is jullie god, vragen veel mensen 
zich af. 

'Jahweh! Maar we spreken zijn naam 

nooit uit.' 

Hoe heet jullie boek en hebben jullie 

een gebedsplek?  

'Ja, ons heilige boek heet Thora en we 

bidden in een synagoge maar jammer 

genoeg zie ik ze niet vaak in Zaandam.'  

 

Hoe vaak bidden jullie per dag, en 

wanneer? 

'We bidden drie  keer per dag: 's 

morgens, 's middags en 's avonds.' 

Bedankt voor je antwoorden en je tijd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De zijderoutes – Peter Frankopan 

 

Reis mee naar het Oosten in deze 

bijzondere nieuwe geschiedenis van 

de wereld. Langs de zijderoutes kom 

je koningen, handelaren en 

avonturiers tegen en ontdek je 

koninkrijken, religies, wetenschap, 

techniek en veel meer. Aan de hand 

van verhalen uit alle hoeken van de 

wereld laat bestsellerauteur Peter 

Frankopan zien hoe Oost en West 

langzaam maar zeker met elkaar 

verweven zijn geraakt en hoe alles 

verband houdt met elkaar. 

'Geen probleem, ik vond het leuk om 

te doen!' 

Eva, wat is jouw geloof en hoelang 

bestaat jouw geloof al?  

'Ik ben een Christen. Dus mijn geloof is 

het christendom, het bestaat al 

ongeveer 2000 jaar.' 

 

Wat geloof je?  

'Ik geloof dat Jezus de zoon van god is. 

Hij stierf aan een kruis. We vieren zijn 

verjaardag op Kerstmis en op Pasen 

vieren wij dat hij uit de grot is 

opgestaan na zijn dood.' 

Hoe heet jullie heilige boek en hebben 

jullie een gebed? 

'Ons heilige boek is de Bijbel. Ja we 

hebben een gebed, ons gebed is praten 

met god en we hebben geen regels 

voor het gebed.'  

Hebben jullie een plek voor het gebed? 

'Ja, we bidden in de kerk.' 

Hebben jullie tijden voor het gebed? 

'Nee, eigenlijk niet. Maar we bidden 

meestal voor of na het eten en slapen.' 

Bedankt voor je tijd wij heb veel meer 

geleerd over het christendom. 

'Maakt niks uit. Ik ben blij dat jullie 

meer hebben geleerd over het 

christendom.' 

Mohammad, wat geloven jullie in de 

Islam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het geheime boek van de 

ontdekkingsreizigers – Teddy Keen 

Vier jaar geleden trok ik met vrienden 

door een uithoek van de Amazone, 

toen we een verlaten hut aantroffen. 

In een hoek van het kampement 

vonden we een metalen kistje dat in 

de loop der jaren dicht was geroest. 

Nieuwsgierig maakten we het open. 

Daar zagen we een aantal 

aantekeningen, dag-  en schetsboeken. 

Op dat moment wisten we nog niet dat 

we het levenswerk van een 

onbekende ontdekkingsreiziger 

hadden gevonden... 

 

Islam? 'We geloven dat Allah de enige 

god is en dat Mohammad (de laatste 

profeet) zijn boodschapper is, en we 

hebben vijf zuilen in de Islam.' 

Wat zijn de vijf zuilen? 

'De vijf zuilen zijn: 1. Sahadah. Het 

spreken van: er is geen god behalve 

Allah en Mohammad is zijn 

boodschapper. Het gebed.  3. Al-

Zakaat. Geld geven aan armoede.  4. 

Vasten in de maand Ramadan. En 5.  

Hadj (niet verplicht) alleen als je geld 

ervoor hebt.' 

Hoe vaak bidden jullie per dag en wat 

is jullie heilige boek? 

'We bidden vijf keer per dag. En ons 

heilige boek is de Koran.' 

Mensen vragen zich af, wat is de Sunah 

eigenlijk? 

'De Sunah is hoe Mohammed leefde. 

Hij is ons voorbeeld.' 

Heb je een feitje over de islam? 

'Ja, wist je dat de islam het snelst 

groeiende geloof is? Daarom zijn er 

meer dan miljarden moslims. En wist 

je ook dat de Koran op Mohammed is 

neergedaald in de maand Ramadan?' 

Bedankt voor je tijd en informatie! 

'Maakt niks uit, ik had er veel plezier 

in!' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langs de nieuwe zijderoute  

Ruben Terlou, Jelle Brandt Corstius 

Bekijk ook eens deze TV serie over de 

nieuwe zijderoute! 
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De drie gelovige handelaren  
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